
Je leven geleefd, in alle eenvoud, in alle stilte,
op de achtergrond en als een trouwe partner.

Jacques voor de wereld, Julot voor de vrienden!
Als zachte en rustige man, met aandacht voor
de vogels in de tuin, oma snoes, je familie...

Een krant en een pintje bier, elke dag een wandeling
of met de fiets naar het werk en door de natuur.

Geen schone schijn, geen uiterlijk vertoon!
Thuis was je beste plek, televisie, muziek van The Platters

en de voetbal van Waregem, waar je nog
voor had gespeeld in je jeugd.

Jouw voorbeeld willen we graag blijven onthouden.

De heer

Jacques Missiaen
weduwnaar van mevrouw Nadine Claus

geboren te Sint-Eloois-Vijve op 7 november 1935
en van ons heengegaan in het WZC De Zon te Bellegem op 10 januari 2026.

Hij leeft verder in het hart van:

Thierry en Annick Missiaen-Verhamme					                       zijn kinderen

Pieter-Jan en Stefanie Van Poucke-Missiaen
     Arthur en Madeleine
Gilles Missiaen en Victoria Maertens			      zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in het crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk,

op WOENSDAG 14 JANUARI 2026 om 10 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

De crematie, gevolgd door de asuitstrooiing op de begraafplaats Hoog-Kortrijk,
zal plaatshebben in familiekring.

Er is geen mogelijkheid tot groeten in het funerarium. 
Bewaar zijn beeld zoals u hem steeds gekend heeft.

Met oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Emilie Beke,
alsook de directie en het personeel van het WZC De Zon te Bellegem voor hun toegewijde zorgen.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Rouwbetuiging:
Groenweg 22, 8510 Kortrijk-Bellegem

Digitaal condoleren: www.begrafenissenstockman.be


